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SOUNDTRACK ZUID-AFRIKA 
Vier Vlaamse muzikanten op een roadtrip door Zuid-Afrika  

20 jaar na het einde van de Apartheid 
Vanaf woensdag 3 juni  

 

 
 

In de tweede reeks van het bekroonde Soundtrack trekken Jef Neve, Isolde Lasoen,  Flip 

Kowlier en Tijs Delbeke op een muzikale roadtrip door Zuid-Afrika, twintig jaar na de 

eerste vrije verkiezingen in het land. Met muziek als universeel communicatiemiddel 

proberen ze het land en zijn bevolking te doorgronden. Welke rol speelde muziek in 

Zuid-Afrika tijdens de Apartheid, in de anti-Apartheidsbeweging en vandaag? Al reizend 

componeren de muzikanten de soundtrack van hun eigen avontuur. 

Vanaf woensdag 3 juni om 21.30 u. op Canvas. 

 

In 1994 won Nelson Mandela met zijn ANC de eerste democratische, interraciale 

verkiezingen van Zuid-Afrika. De jonge democratie bestaat intussen iets meer dan twintig 

jaar, maar de uitdagingen zijn er niet kleiner op geworden. Het land kampt met een 

reputatie van armoede, aids en criminaliteit.  

 

Maar tegelijk is Zuid-Afrika een land met een enorme aantrekkingskracht op mensen overal 

ter wereld. Door de enorme verscheidenheid van de bevolkingsgroepen is het een 

culturele smeltkroes met een ongelooflijke rijkdom aan muziekstijlen. Het land ademt 

muziek. Muziek bepaalt er het ritme van het leven. 

 

Met hun muziek als leidraad maken Jef Neve, Isolde Lasoen,  Flip Kowlier en Tijs Delbeke 

een portret van Zuid-Afrika, twintig jaar na de eerste vrije verkiezingen. Het wordt een 

muzikale ontmoeting met Boers, Zoeloes, vrijheidsstrijders, rappers, house-artiesten en de 

zogenaamde ‘born-free generation’, die de Apartheid niet heeft meegemaakt.    

 

In Soundtrack is de muziek een middel om door te dringen tot de ziel van de mensen. De 

soundtrack van de reeks is dan ook uniek: hij werd volledig ter plaatse gecomponeerd en 

opgenomen door de vier muzikanten, en reflecteert hun ervaringen en emoties. De muziek 

en de visuele schoonheid van de beelden zorgen ervoor dat ook de minder makkelijke 

onderwerpen en verhalen in de reeks toegankelijk worden. 
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De muzikanten 
 

 
 

Pianovirtuoos Jef Neve tourde eerder al samen met het Pascal Schumacher Quartet door 

de Kaap. Hij raakte er goed bevriend met een Zuid-Afrikaanse percussionist die in een 

township nabij Kaapstad woont.  

 

Tijs Delbeke is een muzikale duizendpoot, vooral bekend als zanger en gitarist van de 

Antwerpse rockband Sir Yes Sir. Hij was nog niet eerder in Zuid-Afrika maar heeft altijd al 

grote belanstelling gehad voor de cultuur en de taal van het land.  

 

Isolde Lasoen, drumster van Daan en zangeres van Isolde et Les Bens, is de enige vrouw in 

het gezelschap. Ze is als drumster enorm geïnteresseerd in de alomtegenwoordige 

jazzscene en de unieke gospeltraditie van Zuid-Afrika. Ze is ook altijd op zoek naar nieuwe 

beats waar ze zich graag door laat inspireren.  

 

Flip Kowlier vervolledigt het viertal. Tien jaar geleden tourde hij door Zuid-Afrika naar 

aanleiding van een optreden op het Oppikoppi-festival. Wat hem zal bijblijven was het 

moment waarop de zanger van een andere band het publiek opruide: “Hiphop is black 
music. And all those white motherfuckers stealing our music: fuck off!” Na een aantal 

bezoeken heeft hij nog altijd het gevoel dat hij het land niet écht kent. In Soundtrack 

probeert hij eindelijk door te dringen tot de ziel van Zuid-Afrika.  

 

De route 
 

Het viertal vertrekt in Johannesburg, het economische hart van Zuid-Afrika. Via Soweto, 

onlosmakelijk verbonden met de opstand tegen de Apartheid, gaat het vervolgens naar 

Pretoria met zijn grote Afrikaner gemeenschap. Door de prachtige Zuid-Afrikaanse natuur 

trekken ze naar de Drakensbergen en daarna naar de havenstad Durban. Vandaar volgen 

ze de kustlijn richting Port Elisabeth en verder via Mosselbaai en Hermanus naar Kaapstad.  

 

Succesverhaal 
 

Met de eerste Soundtrack-reeks werd producent Geronimo genomineerd voor een 

International Emmy Award, een prijs die uitmuntend televisievakmanschap bekroont van 

producties die buiten de Verenigde Staten worden geproduceerd en uitgezonden.   

In die eerste reeks trokken Eva De Roovere, Johannes Verschaeve (The Van Jets), Dijf 

Sanders (Teddiedrum) en Jason Dousselaere (Teddiedrum) door Israël en de Palestijnse 

gebieden, op zoek naar de rol van muziek in dat schijnbaar eeuwige conflictgebied.  

 

Soundtrack Zuid-Afrika is een programma van Geronimo voor Canvas 

 

 Soundtrack Zuid-Afrika: vanaf woensdag 3 juni om 21.30 u. op Canvas 

 

 



 

 

Aflevering 1: Johannesburg en Soweto 
Woensdag 3 juni 
 

 
 

Jef Neve, Isolde Lasoen, Flip Kowlier en Tijs Delbeke beginnen hun roadtrip in 

Johannesburg. Ze ontdekken er een stad vol contrasten. Van bruisende hippe wijken tot 

stille gebedsplekken, Johannesburg heeft het allemaal.  

 

Ze wonen een optreden bij van The Brother Moves On, een band die symbool staat voor 

de born-free generatie. Zowel blanken als zwarten kunnen hun muziek smaken en genieten 

samen van het optreden.  

 

Tijs en Isolde hebben ook een ontmoeting met muzikante Kelly Grevler. Zij zag 

Johannesburg veranderen in een hippe stad, maar veel zwarte kinderen krijgen nog altijd 

niet de kans om muziek te leren. Daarom geeft ze elke zondagnamiddag gratis muziekles 

op straat. 

 

Na Johannesburg trekken de vier muzikanten richting Soweto. Ooit was het een broeierige 

‘township’, een gesegregeerde woonwijk aan de rand van Johannesburg. Tegenwoordig is 

het de grootste stad van Zuid-Afrika. Ze discussiëren er met de leden van de band BCUC 

(Bantu Continua Uhuru Consciousness) over politiek en trekken voor het eerst een 

township in. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aflevering 2: Pretoria 
Woensdag 10 juni 
 

  
 

In de tweede aflevering rijden Jef, Isolde, Flip en Tijs verder richting Pretoria, de 

bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika en het vroegere centrum van de Apartheid. Ze 

genieten van het Park Acoustics Festival en krijgen van rapper Jack Parrow een introductie 

in de ‘Afrikaner’ muziek.  

 

Daarna volgt een bezoek aan het Voortrekkersmonument, opgericht ter nagedachtenis van 

de zogenaamde Voortrekkers: Nederlandstalige Afrikaner Boeren die de Engelse 

Kaapkolonie tussen 1835 en 1854 verlieten en de binnenlanden van Zuid-Afrika introkken. 

Het viertal ontmoet er de mannen van de hiphopgroep Bittereinder. Die willen het juk van 

het verleden van zich afgooien en opnieuw trots zijn op hun afkomst en hun taal. Daarom 

kiezen ze er nu ook heel bewust voor om in het Afrikaans te rappen. De Vlaamse 

muzikanten worden uitgenodigd op een safari door Bok van Blerk, een omstreden zanger 

van het Afrikaanse levenslied.  

 

 
 

Sunette Bridges noemt zichzelf een activiste. Ze komt op voor de rechten van de Afrikaner 

bevolking en wil de muzikanten erg graag overtuigen van haar zaak. Ze neemt hen mee 

naar Kleinvallei. Daar wil ze een nederzetting voor arme blanke Afrikaners bouwen.  

 

Een van de toekomstige bewoners neemt hen mee naar haar huidige woonplaats: een 

vluchtelingenkamp. De muzikanten komen er in aanraking met een heel andere kant van 

Zuid-Afrika, die ze nog nooit gezien hebben. Om de miserie door te spoelen, nodigt 

Sunette hen uit op een echte Boeren-dansavond. 



 

 

Aflevering 3: Drakensbergen en Durban 
Woensdag 17 juni 
 

 
 

De muzikanten trekken voort door het Zuid-Afrikaanse binnenland. Midden in de prachtige 

Drakensbergen komen ze terecht in de befaamde Zuid-Afrikaanse Boys Choir School. Ze 

verbazen zich over het strenge regime van deze kostschool.  

 

Daarna reizen ze verder richting kust. In Durban leren ze weer een aantal andere aspecten 

van Zuid-Afrika kennen. Ze maken een ritje in een house-taxi en komen terecht op een 

kwaito-party, een veeltalig fusion muziekgenre dat erg populair is bij de Zuid-Afrikaanse 

jeugd.  

 

Isolde en Tijs worden uitgenodigd op een Indisch trouwfeest, nog een belangrijke 

minderheid in het land.   

 

Ondertussen gaan Flip en Jef de stad verkennen en komen terecht op een Zoeloe-markt. 

 

 

 



 
 

Aflevering 4: De weg naar Kaapstad 
Woensdag 24 juni 
 

 
 

Vanuit Durban rijden de muzikanten de kustlijn van Zuid-Afrika af. Ze maken een 

tussenstop in het bekende Addo Elephant Park.  

 

Flip en Jef stoppen later in het kuststadje Hermanus en hebben er een ontmoeting met 

Mteto. Hij raakte als kind gepassioneerd door opera, maar na de dood van zijn moeder 

raakte hij op het slechte pad. Nu werkt hij hard om het alsnog te maken als operazanger. 

 

Isolde en Tijs trekken verder richting Kaapstad, maar stoppen in Khayelitsa, een van de 

grootste townships rond de stad. Daar maken ze kennis met de mannen van Warongx: 

Wara en Ongx vormen samen een bluesduo maar richtten ook de Khayelitsa Music 

Academy op. Met hun kleine schooltje willen ze proberen de kinderen van de straat en de 

criminaliteit weg te houden.  

 

’s Avonds voegen Jef en Flip zich bij Tijs, Isolde en de Warongx en samen jammen ze op 

een overvolle trein. Zo bereiken ze hun eindbestemming Kaapstad.  Ze gaan op pad om de 

sfeer van de stad op te snuiven.  

 

  
 

 



 
 

Aflevering 5: Kaapstad 
Woensdag 1 juli 
 

 
 

Kaapstad is een stad vol extremen. De muzikanten ontmoeten er de jongens van The 

Nomadic Orchestra, een van de twee enige Balkan-bands van Zuid-Afrika. Zij leggen aan 

het viertal uit dat er nog veel werk aan de winkel is in Zuid-Afrika. Zelf durven ze zelfs niet 

in de townships gaan spelen. Ze kennen er niemand en zijn bang om er naar toe te gaan.  

 

Toch trekken Tijs en Flip opnieuw de townships in: in Mitchells Plain ontmoeten ze Isaac en 

zijn band Dookoom. De sfeer in Mitchells Plain is grimmig. Isaac legt hen uit dat er naast 

blank en zwart ook nog een volledige ‘coloured community’ leeft in Kaapstad. Zij zijn blank 

noch zwart en voelen zich wat verloren tussen de andere bevolkingsgroepen. Dat 

resulteert in criminaliteit en veel kwaadheid. Isaac probeert de frustraties van zijn 

bevolkingsgroep te uiten via zijn muziek.  

 

Jef en Isolde ontdekken ondertussen een heel andere kant van Kaapstad: zij gaan flaneren 

op het strand van Camps Bay. Trenton and Free Radical is zowat het schoolvoorbeeld van 

de regenboognatie van Mandela. Deze cross-over band kiest er bewust voor om overal te 

spelen, van townships tot hippe clubs. Ze willen zo veel mogelijk mensen aanspreken met 

hun muziek. Trenton neemt Flip en Jef aan het einde van de reis mee naar een Rasta 

Community waar ze af en toe optreden. 

 

  
 

 

 



 
 
 
 

 

MEER INFORMATIE 

Tine Plasmans, perscoördinator Canvas - tel. 02 741 38 85 - tine.plasmans@vrt.be 

 

INTERVIEWS 

interviews@vrt.be 

 

PERSPORTAAL  

Persfoto’s zijn beschikbaar op het Persportaal van VRT Communicatie: http://pers.vrt.be  

Geert Van Hoeymissen, Fotoredacteur Canvas–02-741 35 59 - geert.vanhoeymissen@vrt.be  
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