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Kinderen van de  kolonie  
De erfenis van Belgisch -Congo  - vanaf dinsdag  20  november   
 

 

In 1960 werd Congo na een korte politieke strijd onafhankelijk. Het was voor België het einde van meer 
dan 75 jaar aanwezigheid in het Midden-Afrikaanse land. In de zesdelige reeks Kinderen van de kolonie 
blikken twintig getuigen terug op die periode en op de manier waarop de koloniale erfenis hun leven 
heeft bepaald. Voor het eerst laat de Vlaamse televisie daarbij ook de Congolese stem uitgebreid aan 
het woord, altijd met aandacht voor de relevantie vandaag.  
 
Vijf weken lang vertellen mensen die het van nabij hebben meegemaakt, over koloniaal en postkoloniaal 
Congo. In de zesde aflevering gaan zes Congo-experten dieper in op de postkoloniale beeldvorming en 
ontrafelen ze waarheid en mythes over Belgisch-Congo.  
 
Kinderen van de kolonie wordt uitgezonden vanaf dinsdag 20 november om 21.15 u. op Canvas en 
VRT NU. Ten behoeve van Franstalige kijkers biedt VRT NWS de reeks aan met Franse ondertitels op 
zijn Franstalige site Flandreinfo.be. Ook online, op canvas.be en via de sociale media, gaat Canvas 
dieper in op de kolonisatie en de invloed daarvan op onze samenleving. Er komt bovendien een debat 
én een boek rond de reeks. 
 

Onverwerkt verleden  
 

 

Olivier Goris, netmanager van Canvas:  
ñTijdens het maken van deze reeks hebben we gemerkt hoezeer ons 
koloniale verleden onverteld, onbesproken en onverwerkt is gebleven. 
Kinderen van de kolonie dwingt ons dit stuk geschiedenis recht in de ogen 
te kijken, met meeslepende getuigenissen van rechtstreeks betrokkenen 
en uitgebreide aandacht voor de Congolese stem. Het is belangrijk dat 
deze verhalen gehoord worden, voor iedereen die het beleefd heeft, maar 
ook voor onze samenleving vandaag. Canvas is de plek om die 
geschiedenis te vertellen en de discussie te starten. Veel dank gaat uit 
naar alle kinderen van de kolonie die we in deze reeks zien en horen. Dit 
is Canvas op zijn best.ò 

 

 

Elikia MôBokolo, hoogleraar aan de Universiteit van Kinshasa, 
onderstreept het belang van reeksen als Kinderen van de kolonie:   
ñDe Belgische overheid heeft een impasse gecre±erd als het gaat over de 
geschiedenis van Congo. Dat heeft tot gevolg dat er zelfs in Congo veel 
stemmen opgaan om een sluier over die geschiedenis te werpen en het 
er niet meer over te hebben. Ze stellen dat koloniale geschiedenis 
onderwijzen tot niets leidt en er geen geschiedenis nodig is voor het 
creëren van een moderne staat. Dat is uiteraard een gigantische 
misrekening! België is vandaag een multinationaal land met veel inwoners 
die uit de Afrikaanse migratie komen. Ik denk dat de Belgische 
geschiedenis moet worden herschreven, met aandacht voor die 
migratiegolven en erkenning dat veel van de Belgische rijkdom afkomstig 
is uit Congo.ò 
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