Waar ligt de grens ?
 
Al jaren ligt er een dicht-bij-huis gids op mijn boekenkast, getiteld: Fietsen langs de grenzen van Belgie opgesteld door Bruno Loockx. Soms bladerde ik daar eens in maar al vlug schoof de moed in mijn schoenen en lag het terug te wachten op nieuw stof.
Maar dit jaar ligt het toch wat anders… door vrienden is bij mij de fietsmicrobe terug in het lijf gekropen na jaren ontkenning. Jaren ontkenning door een overmaat aan kilometers ter voorbereiding en richting Santiago de Compostella. De fietsmicrobe heeft me echter terug beet en laat me ruiken aan nieuwe horizonten en uitdagingen. Dus deze gids is terug van het schap gehaald en is klaar om overwonnen te worden. 
Overwonnen worden in een kortere periode dan uitgerekend, dit wegens werkomstandigheden en een gebrek aan wettig verlof. Maar ook overwonnen door goed materiaal, goede roadbookbeschrijving en vooral heel veel motivatie.
 
De indeling was gemaakt, in twaalf dagen zou ik terug aan mijn voordeur staan. Dat was zeker niet slecht maar ik miste iets, de extra uitdaging om onderweg de tochten te doorbreken op 1 of andere manier. Die dag dat ik dat besefte zat ik eigenlijk op mijn koersfiets richting UZ Jette waar een goede kameraad van me opgenomen was in een mindere periode als lijder aan mucoviscidose. Mucoviscidose of muco is een ziekte die het slijm dik en kleverig maakt. Het is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. Dit wetende maakt het me gewoon bang om zo een goede maat van me misschien ooit te moeten verliezen hieraan. Ik kan hem niet genezen maar ik kan hem wel helpen, door er voor hem te zijn wanneer hij me nodig heeft. Op cafe maar ook gewoon onderweg in dit leven. Toen ik hierover dacht viel traag mijn idee te binnen. Ik zou een sponsortocht koppelen aan mijn fietsvakantie en zo geld inzamelen voor de mucovereniging in Belgie. 


Ik ging op zoek naar contacten die me hierbij konden opstarten en al vlug vond ik verscheidene personen bereid om me te begeleiden in de opstart van deze sponsortocht,. De bedoeling is dat ik onderweg aapjes verkoop in de dorpjes die ik passeer als ik de grens van Belgie af fiets. Dit en mensen die me steeds kunnen sponsoren via de actiewebsite of op de laatste manier : sponsoring per km zullen er hopelijk voor zorgen dat ik op 17 september 2017 een mooi bedrag bijeen heb gefietst.
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