Bio illustrator Tom Schamp

Tom Schamp groeide op in en rond Brussel, volgde Toegepaste Grafiek aan het hoger Sint-Lucas-instituut  

en studeerde daarna nog een jaartje in Polen. Al tijdens die  studies ontwikkelde hij een eigen stijl, waar vooral véél acryl en karton aan te pas kwamen (met een lichte voorkeur voor volle, soms donkere tinten die in combinatie met fellere ‘snoepkleuren’  het geheel vaak iets magisch, soms zelfs angstaanjagends geven) 

en begon hij al gauw te werken voor Belgische, Nederlandse en Franse tijdschriften zoals Humo, Playboy, Zonnekind en Télérama... 

Hij illustreert websites, jaarverslagen, koekendozen, speelgoed, decoratiemateriaal, fietsen, inpakpapier en brochures, maar ook platenhoezen, affiches, kalenders, postzegels en -kaarten,

zowel voor kinderen als volwassenen, voor uitgevers als reclame- en grafische bureaus,voor goede en minder goede doelen... doch de laatste tien jaar is hij vooral in de weer met het maken  van boeken in allerhande maten & gewichten.

Meest bekend bij het jonge publiek is ongetwijfeld de reeks ‘lusboeken’ rond de sympathieke grijze muis-poes-pendelaar Otto. Dit najaar nog verschijnen er vier Chinese Otto-titels (Maitian), de eerste twee - op Brussel geënte - delen komen gebundeld uit in het Engels onder de titel ‘Otto in the City’(Tate) en een 

nieuw samengesteld dubbelboek,‘Otto met vakantie’(Lannoo), verschijnt eerstdaags in het Nederlands. 

In 2001 werden de beelden uit‘Mijn zus draagt een heuvel op haar rug’ (Averbode) beloond met een Boekenpluim en het prentenboek ‘Mary Jolie, fille du Mississipi’(Le Seuil) kreeg  de Prix Libylit uit franstalig België. In 2005 ontving Tom samen met  Ghislaine Roman  de Prix des Incorruptibles - Franse kinderboekenjury -

voor ‘Le Livre des Peut-Être’ (Milan) en in 2007 volgde een tweede Pluim voor ‘De buidelbaby’(Albin Michel). 

In 2008 werd ‘De 6de Dag’(De Eenhoorn) bekroond met een Boekenpauw  - Vlaamse prijs voor het mooiste kinderboek - en dit jaar ontving Tom z’n tweede Pauw voor het onbescheiden getitelde ‘Het leukste ABC ter wereld’ (Lannoo) dat dan ook nog’s een Palet won in Nederland (als mooiste ‘buitenlands’ boek). 

Eveneens dit jaar beloonde de Vlaamse kinderboekenjury ‘Fred & de Wolk’(Davidsfonds) met een eerste prijs in 

de categorie 6 tot 8 jarigen en rond dat ‘meegroeiboek’ start eind oktober een meer uitgebreide tentoonstelling 

in Museum M(mmmm...)


