GALGEBOSSEN

De laatste rustplaats naar de hel

Diep in West-Vlaanderen, tegen de Franse grens liggen de Galgebossen tussen Vlamertinge, Elverdinge en
Poperinge. Dit gebied was de laatste rustplaats op weg naar de hel. Op vijf dagen na, lag dit bos gedu-
rende de hele oorlog in Brits gebied. Hier vonden Britten en later ook Amerikaanse soldaten onderdak.
Het was een marskamp voor de soldaten die onderweg waren naar het front aan de ljzer of even terug-
kwamen van de gevechten om uit te rusten.

Munitiedepot wordt oorlogskerkhof

Dit bos was het decor van heel wat verschillende militaire activiteiten. Zo waren er onder meer munitie-
depots, schuilplaatsen, een hospitaal en een met hout verstevigde weg. Al die zaken stonden in het teken
van de oprukkende troepen richting het lJzerfront. Het Brits oorlogskerkhof dat je nu aan de rand van
het bos vindt, is ook genoemd naar het munitiedepot: The Hagle Dump Military Cemetery.

Naar de mis en de film in het bos

De verzameling kampen in de Galgebossen kreeg veel bijnamen bij de Britten, zoals het ‘Dirty Bucket
Camp'. Die naam kwam van de herberg "Vuile Seule, West-Vlaams voor ‘vuile emmer’. Deze herberg bestaat
nu nog. Ook het jachtwachtershuisje in het centrum van het bos bestaat ook nu nog. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog was dit een herberg ‘De Gaai’ waar de soldaten iets konden drinken of brood kochten. Aan
het huisje stond sinds 1917 een houten barak waar Anglicaanse erediensten werden gehouden en militai-
ren een film konden bekijken.




