
MECHELSE HEIDE

Limburg was geliefd oefenterrein voor de Duitsers. Het gebied was dun bevolkt met veel open ruimte, 
ver van het front en toch niet te ver van Duitsland. Hier werden bijvoorbeeld loopgraven gebouwd om de 
situatie aan het front zo realistisch mogelijk na te bootsen. In de ‘Minenwerferschule’ leerden de soldaten 
schieten met mortieren en op het nabijgelegen Vliegveld van As was er een vliegschool. 
Op dit moment zijn er op de Mechelse Heide nog restanten te zien van loopgraven en bunkers. Op het 
vliegveld van As zijn nog verschillende gebouwen van toen bewaard gebleven. 
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