 
Raf Coppens is terug waar hij begon: tussen de mensen. Grappen over de actualiteit en het dagelijkse leven. Kort op de bal en licht bijtend. Geen poëtisch taalgebruik, eerder rechttoe, rechtaan. Het leven zoals het is, recht in uw gezicht gegooid. Opgejaagd door de moderne tijd. Om de tien seconden een pointe. Geen andere komiek doet beter.

Uitverkochte theaters, eindejaarsshows op VTM, Museeuwmoppen, veel te kleine pyjama, Dominee, Gala van de Gouden schoen, 15 volavondtournees, 2 verkiezings- shows, winnaar Humo's comedy Cup 99, >2000 optredens, Humorologie '96, enigste Belg ooit in The Comedy Store, Humo's Rock rally '92, Koning Voetbal, leraar wiskunde, tekstschrijver Jacques Vermeire, Bonjour Micro, 150 imitaties, sneltreincabaretier, columns in Het Nieuws- blad, Comedy Casino, De Raadkamer, cursiefjesschrijver op site Eendracht Aalst, komiek bij Sportstories, enigste komiek zonder eigen DVD, pedofielenmedley.
Verdient dat een feestje of niet?




