
MASTENBOS

Het Mastenbos ligt in het noorden aan de fortengordel rond Antwerpen. Het was vooral belangrijk door 
de ligging: dicht bij het neutrale Nederland. Toen Antwerpen in handen viel van de Duitse bezetter (1914) 
was het bos een belangrijke route en schuilplaats voor de vele duizenden vluchtende Belgen die in Neder-
land een veilig onderkomen zochten. Op dat moment was ongeveer een miljoen Belgen op de vlucht voor 
het geweld. 

Strategisch belang voor Duitsers én  geallieerden
Later tijdens de oorlog werd het Mastenbos voor de Duitse bezetter belangrijk als ‘Nordabschnitt’ van de 
Hollandstellung. Het moest dus letterlijk het noorden van het door de Duitsers bezette gebied bewaken. 
Er werden versterkingen gebouwd, mitrailleurposten in de bomen, linies, elektrische prikkeldraad, … 
Maar ook de Belgen gebruikten het bos: voor het kappen van hout, maar ook voor loopgraven en verster-
kingen. Daar zijn de gevolgen nu nog van zichtbaar. Er zijn in het bos nu geen bomen meer die 100 jaar 
oud zijn en je treft er nog loopgraven, bunkers en artillerieplatforms aan. 

“Geen nieuws van het Noordelijke front”


