
We waren bijna echt vergeten
Hoe warm de winter wel kan zijn

Zonder zorgen, zonder vrezen
Gewone winter, virusvrij…

We waren uit het oog verloren
Hoe eten, drinken, samen zijn

Een maand vol dromen en vol feesten,
Met z’n allen wel kan zijn

Ik hou van u
Ik hou van u

Ik denk aan u
Ja, ik hou van u
Oh, ik hou van u

En heel vaak, nu…

Geef mij geen kus
Geef mij geen kus

Dankzij het virus, zodus
Wel wat liefde en vlug

Wie maakte voor jou  
dit jaar het verschil? 
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