
DRIE FONTEINEN  
EN HOUTEMBOS
Dit gebied was de thuis van de Duitse bezetter. In het Drie Fonteinen Bos woonde  Moritz Von Bissing, die 
als Duitse generaal-gouverneur het bezette België bestuurde. In de orangerie die nu nog bestaat ontving 
hij belangrijke personen uit die tijd, zoals de koning van Beieren. In het domein Drie Fonteinen waren 
ook drie molens aanwezig die tijdens de oorlog heel belangrijk waren voor de voedselbedeling.

Tevergeefs vechten tegen oprukkende Duitsers
Het Houtembos was het toneel voor de slag bij Houtem. Hier werd een wrede strijd uitgevochten in het 
begin van de Oorlog. Het Belgische leger probeerde stand te houden tegen de Duitse soldaten. Maar die 
poging was tevergeefs, vooral omdat de Duitsers met zes keer zoveel waren als de Belgische verdediging.

De thuis van Moritz Von Bissing


