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Speech	  John	  Crombez	  –	  Vooruit,	  12	  december	  2015	  

Congres	  sp.a	  –	  Jij	  maakt	  Morgen	  

	  

	  Veiligheid	  en	  zekerheid	  voor	  de	  lange	  termijn	  

	  

Vrienden,	  kameraden,	  socialisten,	  

Eerst	  en	  vooral	  wil	  ik	  jullie	  allemaal	  bedanken	  voor	  de	  afgelopen	  maanden.	  Want	  we	  hebben	  
samen	  bergen	  werk	  verzet.	  Met	   ‘Jij	  maakt	  morgen’	  hebben	  we	  geluisterd	  naar	  honderden	  
mensen,	  met	  hen	   gediscussieerd	  en	   veel	   gedebatteerd.	   Binnen	  en	  buiten	  de	  partij,	   in	   alle	  
hoeken	  van	  Vlaanderen	  en	  Brussel.	  

De	  eerste	  resultaten	  zien	  jullie	  vandaag.	  	  

Jullie	  beslisten	  vandaag	  dat	  zorg	  een	  recht	  moet	  zijn	  voor	  álle	  jongeren.	  	  

Jullie	  beslisten	  vandaag	  dat	  inkomen,	  inkomen	  is.	  	  

Jullie	  beslisten	  vandaag	  dat	  de	  belastingen	  op	  werk	  met	  10%	  naar	  beneden	  moeten	  en	  dat	  
iedereen	  eerlijk	  moet	  bijdragen.	  	  

Dat	   is	   nog	  maar	   het	   begin.	  Met	   Jij	  maakt	  Morgen	   gaan	  we	  ook	   de	   volgende	  maanden	  de	  
boer	  op.	  	  

Want	  open	  en	  participatief,	  van	  onderuit.	  Dat	   is	  wat	  onze	  partij	  moét	  zijn.	  Dat	   is	  wat	  onze	  
partij	  is.	  

Ik	  wil	  ook	  van	  deze	  gelegenheid	  gebruik	  maken	  om	  de	  mensen	  te	  feliciteren	  van	  het	  Festival	  
van	  de	  Gelijkheid	  voor	  een	  ongelofelijk	   succesvolle	  editie.	  Daarom	  een	  applaus	  graag	  voor	  
alle	  medewerkers	  en	  vrijwilligers	  van	  Curieus	  die	  dit	  waargemaakt	  hebben.	  

	  

***	  

Vrienden,	  kameraden,	  socialisten	   	   	   	   	   	   	  

Oneerlijk.	   Dat	   is	   het	   eerste	   woord	   dat	   bij	   me	   opkomt	   als	   ik	   de	   laatste	   weken	   bekijk.	  
Belastingen	  worden	  verhoogd	  voor	  gezinnen,	  alleenstaanden	  en	  zelfstandigen.	  Belastingen	  
worden	  verlaagd	  voor	  Electrabel	  en	  multinationals.	  Voor	  meer	  dan	  1	  miljard.	  	  	  
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En	  dan	  heb	  ik	  het	  nog	  niet	  eens	  over	  de	  kerncentrales,	  de	  situatie	  van	  langdurig	  zieken,	  of	  
banken	  die	  mensen	  ontslaan	  ondanks	  woekerwinsten.	  

Joris	  en	  Meryame	  zullen	  daarover	  de	  regeringen	  het	  vuur	  aan	  de	  schenen	  blijven	  leggen.	  	  

Want	  het	  moét	  eerlijker.	  	  

En	  wij	  kameraden,	  gaan	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  het	  weer	  eerlijker	  te	  maken.	  

***	  

Maar	   vandaag	  wil	   ik	   het	  met	   jullie	   over	   iets	   anders	   hebben.	   Vandaag	  wil	   ik	   het	  met	   jullie	  
hebben	  over	  de	  terreur	  die	  ons	  bedreigt	  en	  het	  soms	  delicate	  samenleven	  in	  diversiteit:	   in	  
Brussel,	  in	  Vlaanderen,	  in	  België.	  	  

Jullie	  horen	  het	  goed.	  Ik	  noem	  deze	  onderwerpen	  in	  één	  zin.	  	  

Omdat	  ze	  onze	  dagelijkse	  gesprekken	  beheersen.	  	  

Omdat	  die	  gesprekken	  de	  sfeer	  in	  onze	  samenleving	  bepalen.	  	  

En	  omdat	  de	  manier	  waarop	  we	  hier	  nu	  als	  samenleving	  op	  reageren,	  zal	  bepalen	  welk	  soort	  
samenleving	  we	  zullen	  zijn	  in	  de	  toekomst.	  

***	  

Iedereen	  voelt	  angst.	  Je	  zou	  voor	  minder.	  	  

Wat	  we	  te	  zien	  krijgen	  op	  televisie	  is	  niet	  niks:	  onthoofdingen,	  aanslagen,	  lijken	  die	  met	  een	  
pick-‐up	   voortgesleept	   worden.	   Het	   zijn	   de	   meest	   onmenselijke	   beelden	   die	   ik	   ooit	   heb	  
gezien.	  	  

Die	   angst	   is	   logisch.	   Onze	   angst	   bewijst	   welke	   waarde	   we	   hechten	   aan	   onze	   manier	   van	  
leven:	  onbezorgd	  je	  kind	  aan	  de	  schoolpoort	  afzetten,	  iets	  gaan	  drinken	  op	  een	  terrasje,	  of	  
op	  zaterdag	  genieten	  van	  sport	  of	  een	  concert	  met	  vrienden.	  	  

Die	  angst	  gaan	  wij	  niet	  wegwuiven.	  Die	  angst	  gaan	  we	  niet	  aanwakkeren.	  	  

Die	   angst	   moeten	   we	   beantwoorden	   met	   daadkracht.	   Daden	   die	   de	   veiligheid	   verhogen.	  
Daden	   die	   onze	   gemeenschap	   vormen.	   	   Daden	   die	   onze	   samenleving	   hechter	   en	   beter	  
maken.	  	  

***	  

Om	  angst	  weg	  te	  nemen	  moeten	  we	  kunnen	  vertrouwen	  op	  een	  overheid	  die	  ons	  voldoende	  
beschermt.	  Op	  veiligheidsdiensten	  die	  top	  zijn.	  	  
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Dat	  lijkt	  evident.	  Maar	  in	  2015	  hebben	  we	  tot	  onze	  scha	  en	  schande	  gezien	  dat	  dat	  niet	  altijd	  
zo	  is.	  	  

Wat	  er	  fout	  liep,	  moeten	  we	  benoemen.	  Er	  lessen	  uit	  trekken.	  	  

Zonder	  taboes.	  

Hoe	   kan	   het	   dat	   terroristen	   zoals	   Salah	   Abedslam	   en	   Abaaoud	   telkens	   opnieuw	   door	   de	  
mazen	  van	  het	  veiligheidsnet	  glipten.	  Keer	  op	  keer.	  Samen	  in	  de	  gevangenis,	  telefoontjes	  op	  
cruciale	  momenten,	  zonder	  problemen	  de	  grens	  oversteken,	  ….	  

Hoe	  kan	  het	  dat	  de	  noodkreet	  van	  een	  jonge	  lerares	  die	  merkt	  dat	  één	  van	  haar	  leerlingen	  
radicaliseert,	  geen	  enkel	  gevolg	  krijgt?	  Met	  als	  resultaat	  dat	  de	  jongen	  in	  kwestie	  zich	  enkele	  
maanden	  later	  opblaast	  aan	  het	  Stade	  de	  France?	  	  

Hoe	  kan	  het	  dat	  een	  vader	  die	  tot	  vier	  keer	  toe	  meldt	  dat	  zijn	  zoon	  in	  het	  web	  van	  ronselaars	  
verstrikt	  raakte,	  maar	  niet	  geholpen	  wordt.	  

Hoeveel	  kansen	  zijn	  er	  niet	  gemist?	  

***	  

Vrienden,	  kameraden,	  

De	  diensten	  wisten	  veel.	  Maar	  de	  inlichtingen	  werden	  niet	  gecentraliseerd.	  Ze	  werden	  niet	  
gedeeld.	  De	  gevolgen	  zijn	  verschrikkelijk.	  	  

We	   hebben	   de	   regering	   in	   tijden	   van	   verhoogde	   dreiging	   ongestoord	   laten	   werken.	   We	  
hebben	  onze	   volledige	   steun	   verleend.	  Dat	   is	   een	   kwestie	   van	  nationaal	   belang.	  Maar	  dat	  
nationaal	  belang	  blijft	  bedreigd	  omdat	  de	  antwoorden	  van	  de	  regering	  niet	  voldoen.	  Daarom	  
zeggen	  wij:	  	  

Ons	  geduld	  is	  op!	  

Het	  is	  nu	  tijd	  om	  serieus	  werk	  te	  maken	  van	  veiligheid.	  	  

Dat	  betekent	  niet	  van	   iedereen	  een	  verdachte	  maken,	  maar	  het	  veiligheidssysteem	  zelf	  op	  
orde	  zetten.	  	  

Een	  veiligheid	  die	  steunt	  op	  4	  pijlers.	  

1. Alle	  veiligheidsdiensten	  onder	  één	  centraal	  commando	  van	  binnenlandse	  veiligheid:	  
een	   Belgische	   Homeland	   Security.	   Eén	   centraal	   commando	   dat	   al	   de	   verschillende	  
onderdelen	   van	   de	   veiligheids-‐	   en	   inlichtingendiensten	   samen	   smeedt	   tot	   één	  
efficiënte	  federale	  veiligheidsdienst,	  gecontroleerd	  door	  het	  parlement.	  
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2. Eén	   grote	   superdatabank	  waarin	   alle	   gegevens	   -‐	   zoals	   de	  melding	   van	   die	   juf	   over	  
haar	   leerling	   of	   die	   papa	  met	   zijn	   zoon	   -‐	   gecentraliseerd	   worden,	   samen	  met	   alle	  
gegevens	   rond	   wapens,	   Syriëstrijders,	   radicalisme	   en	   terrorisme.	   Eén	   grote	  
superdatabank	   gebruikt	   en	   gedeeld	   over	   verschillende	   diensten	   heen,	   maar	   ook	  
gebruikt	  én	  gedeeld	  met	  onze	  partners	  over	  de	  grenzen	  heen.	  	  	  

	  
3. Eén	  politiezone	  in	  Brussel.	  Brussel	  krijgt	  meer	  geld	  en	  meer	  politiemensen	  per	  hoofd	  

van	  de	  bevolking	  dan	  eender	  welke	  plaats	  in	  ons	  land.	  Maar	  de	  middelen	  en	  agenten	  
zijn	   slecht	   verdeeld.	   Omdat	   ook	   Brusselaars	   recht	   hebben	   op	   veiligheid,	   is	   één	  
politiezone	  nodig.	  
	  

4. En	  vier:	  extremisme	  bij	  de	  wortel	  aanpakken.	  De	  verspreiding	  van	  een	  gewelddadige	  
interpretatie	  van	  de	  islam	  moeten	  we	  stoppen.	  Daarom	  moeten	  we	  elke	  plaats	  waar	  
haat	  gepredikt	  wordt,	  sluiten.	  Daarom	  moeten	  we	  de	  financiering	  ervan	  droogleggen.	  
Daarom	  moeten	  we	  de	  economische	  banden	  met	  Saoedi-‐Arabië	  doorknippen.	  

	  	  	  
	  

***	  
Vrienden,	  kameraden,	  

We	  moeten	  hard	  zijn	  tegen	  terreur.	  Maar	  we	  moeten	  even	  hard	  zijn	  tegen	  de	  oorzaken	  van	  
terreur.	  	  

We	   moeten	   de	   terroristen	   hard	   aanpakken.	   Maar	   even	   hard	   de	   radicalisering	   die	   er	   aan	  
vooraf	  gaat.	  

In	   het	   Vlaams	   parlement	   is	   slechts	   1	   ding	   zeldzamer	   dan	   eensgezindheid	   binnen	   de	  
meerderheid	  en	  dat	  is	  eensgezindheid	  tussen	  meerderheid	  en	  oppositie.	  	  

In	  april	  2015	  zijn	  maatregelen	  gestemd.	  Door	  meerderheid	  én	  oppositie.	  

Daarin	  staat	  dat	  nabijheid	  onmisbaar	  is	  om	  radicalisering	  te	  voorkomen.	  

Nabijheid	  en	  warmte	  van	  ouders,	  familie	  en	  buren,	  	  

Nabijheid	  van	  leraars,	  straathoekwerkers	  en	  sportverengingen.	  

Nabijheid	  van	  wijze	  imams	  en	  lokale	  overheden.	  	  

De	  strijd	  tegen	  radicalisering	  wordt	  zoals	  Hans	  zegt	  gewonnen	  op	  de	  hoeken	  van	  de	  straat,	  	  
op	   de	   pleinen	   en	   in	   de	   boks-‐clubs.	   Die	   krachtige,	   betrokken,	   lokale	   benadering	   van	  
radicalisering	  is	  de	  enige	  die	  op	  de	  lange	  termijn	  voor	  veiligheid,	  en	  dus	  zekerheid,	  zorgt.	  	  
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Hans	  krijgt	  schouderklopjes	  van	  meerderheid	  en	  oppositie,	  en	  tot	  in	  het	  Witte	  Huis.	  Maar	  de	  
Vlaamse	   en	   de	   federale	   regering	   hebben	   de	   middelen	   van	   de	   stad	   Vilvoorde	   zelfs	  
verminderd.	   De	   straathoekwerkers,	   lokale	   politie,	   deradicaliseringsambtenaren	   en	   sociale	  
diensten	  werken	  zich	  al	  maanden	  uit	  de	  naad,	  maar	  de	  middelen	  en	  de	  steun	  blijven	  uit.	  	  

De	  Vlaamse	  regering	  klopt	  met	  één	  hand	  op	  de	  schouder	  en	  zit	  met	  de	  andere	  in	  de	  zakken	  
van	  de	  gemeenten.	  En	  het	  zijn	  die	  gemeenten	  die	  op	  het	  terrein	  de	  strijd	  tegen	  radicalisering	  
voeren.	  	  

Na	  Charlie	  Hebdo	  was	  het	  dringend.	  	  

Na	  Parijs	  nóg	  dringender.	  	  

Hoe	  dringend	  moet	  het	  worden,	  voor	  gedaan	  wordt	  wat	  moet.	  

Want	  de	  pijnlijke	  vaststelling	  is	  dat	  wat	  echt	  moest	  gebeuren,	  niet	  is	  gebeurd.	  	  

Alles	  wat	  de	  Vlaamse	  regering	  van	  achter	  de	  computer	  kan	  doen,	  is	  gedaan.	  Maar	  wat	  op	  het	  
terrein	  moest	  gebeuren,	  in	  de	  gemeenten,	  in	  de	  wijken,	  in	  de	  scholen,	  in	  de	  gevangenissen,	  
daar	  waar	  de	  strijd	  tegen	  radicalisering	  echt	  moet	  worden	  gevoerd,	  daar	   is	  nog	  niks	  van	  in	  
huis	  gekomen.	  

Ik	  heb	  een	  concreet	  voorstel.	  Straks	  betaalt	  KBC	  3	  miljard	  terug.	  	  

3	  miljard,	  die	  alle	  Vlamingen	  samen	  hebben	  betaald	  hebben	  om	  die	  bank	  te	  redden	  van	  haar	  
eigen	  roekeloosheid.	  	  

Laat	  ons	  dat	  geld	  nu	  gebruiken	  om	  de	  samenleving	  te	  redden	  van	  radicalisering.	  

Laat	  ons	  dat	  geld	  nu	  gebruiken	  om	  de	  gemeenten	  ademruimte	  te	  geven	  om	  te	  investeren:	  in	  
gemeenschapswerkers,	   in	   welzijnswerkers,	   in	   lokale	   politie,	   in	   sociale	   infrastructuur	   en	   in	  
voorzieningen.	  	  

Laat	  ons	  die	  3	  miljard	  nu	  gebruiken	  om	  weer	  werk	  te	  maken	  van	  een	  hechte	  gemeenschap.	  	  

Laat	  ons	  weer	  investeren	  in	  mensen,	  in	  wijken	  en	  in	  een	  betere	  toekomst.	  

Laat	  ons	  het	  geld	  van	  de	  bank	  van	  hier	  investeren	  in	  de	  mensen	  van	  hier.	  	  

***	  

Vrienden,	  kameraden,	  

Versterkte	   veiligheid	   kan	   ontsporen	   in	   aantasting	   van	   onze	   vrijheden.	   De	   strijd	   tegen	  
radicalisering	  kan	  ontsporen	  in	  een	  veralgemeend	  wantrouwen	  tegenover	  moslims.	  Een	  wij-‐
zij	  klimaat	  kan	  leiden	  tot	  nieuwe	  radicalisering.	  	  	  
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Moslims	  viseren	  omdat	  er	  een	  groep	  extremisten	   is	  die	  bereid	   is	   zichzelf	  op	   te	  blazen	  om	  
onze	  samenleving	  kapot	  te	  maken,	   is	  onaanvaardbaar.	  Maar	  negeren	  dat	  niet	  alle	  moslims	  
ons	  samenlevingsmodel	  aanvaarden,	  is	  dat	  evenzeer.	  	  
	  
Diversiteit	  is	  realiteit.	  Culturele	  angst	  is	  dat	  ook.	  	  
	  
Wie	  angst	  aanwakkert	  maakt	  de	  samenleving	  kapot.	  Wie	  angst	  negeert	  doet	  dat	  ook.	  
	  
De	  problemen	  te	  lijf	  gaan	  zonder	  angst	  te	  versterken,	  of	  onze	  gemeenschap	  te	  verdelen.	  	  
Dat	  is	  niet	  alleen	  een	  opdracht	  voor	  socialisten.	  Dat	  is	  een	  opdracht	  voor	  alle	  democraten.	  	  
	  
Jongeren,	  gelijk	  van	  welke	  afkomst	  of	   religie,	  moeten	  actiever	  de	  waarden	  en	  normen	  van	  
ons	   land	   kennen	   en	   omarmen.	   De	   gelijkheid	   man/vrouw.	   Emancipatie	   van	   de	   vrouw.	   De	  
gelijkheid	  tussen	  hetero’s	  en	  homo’s.	  De	  vrijheid	  van	  godsdienst.	  Geen	  discriminatie	  op	  basis	  
van	  huidskleur,	  geslacht	  of	  religie.	  Er	  is	  geen	  plaats	  voor	  racisme.	  Net	  zoals	  er	  geen	  plaats	  is	  
voor	  de	  politieke	  islam	  in	  ons	  gedeelde	  land.	  
	  
Jongeren,	   gelijk	   van	   welke	   afkomst	   of	   religie,	   moeten	   zich	   inspannen	   om	   hun	   en	   onze	  
toekomst	   vorm	   te	   geven.	   Maar	   jongeren	   moeten	   er	   kunnen	   op	   rekenen	   dat	   hun	  
inspanningen	  niet	  met	  discriminatie	  en	  achterstelling	  beantwoord	  worden.	  	  
	  
Er	  is	  een	  jonge	  groep	  Brusselse	  en	  Vlaamse	  moslims	  en	  moslima’s	  die	  hier	  vandaag	  mee	  het	  
voortouw	  in	  nemen.	  Ze	  zijn:	  columnist,	  onderzoeker,	  politieke	  wetenschapper,	  rode	  duivel,	  
regisseur,	  stand	  up	  comedian	  en	  slimste	  mens	  ter	  wereld.	  	  
	  
Vlaanderen	  is	  gekleurder	  dan	  ooit	  en	  vol	  progressieve	  stemmen	  van	  jonge	  moslims.	  Zij	  zijn	  
de	  eersten	  om	  zich	  te	  engageren.	  Zij	  zijn	  de	  eersten	  om	  taboes	  te	  doorbreken.	  Hoe	  meer	  wij	  
hen	  steunen,	  hoe	  sterker	  zij	  in	  hun	  schoenen	  zullen	  staan	  om	  leiders	  van	  morgen	  te	  worden	  
in	  onze	  gemeenschap.	  
	  
Diversiteit	  is	  niet	  alleen	  een	  opgave.	  Het	  is	  ook	  vaak	  een	  succes.	  
	  
	  

***	  
	  

Vrienden,	  kameraden,	  
	  
Elke	  nieuwe	  generatie	  krijgt	  af	  te	  rekenen	  met	  nieuwe	  zorgen	  en	  nieuwe	  gevaren.	  	  
	  
Maar	  wij	  kunnen	  dat	  aan.	  	  
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Door	  onze	  veiligheidsdiensten	  beter	  te	  maken.	  	  
Door	  onze	  burgemeesters	  te	  ondersteunen	  in	  de	  strijd	  tegen	  radicalisering.	  
Door	  te	  investeren	  in	  de	  mensen	  en	  de	  gemeenschap	  van	  hier.	  
Door	  jongeren	  perspectief	  te	  geven.	  
	  
Wij	   	   gaan	   samen,	   elke	   dag	   opnieuw,	   strijden	   tegen	   het	   voortdurende	   pessimisme	   en	  
negativisme	   dat	   wordt	   opgelegd.	   Een	   positief	   mensbeeld	   en	   geloof	   in	   mensen	   is	  
tegenwoordig	  iets	  waarvoor	  moet	  gestreden	  worden.	  	  
	  
En	  we	  gaan	  dat	  samen	  doen.	  Want	  daar	  zijn	  wij	  socialisten	  goed	  in.	  Hoop	  en	  een	  stem	  geven	  
aan	  alle	  mensen	  om	  een	  veilige	  en	  solidaire	  gemeenschap	  te	  vormen.	  	  
	  
Mét	  iedereen.	  	  
	  
Ik	  dank	  u.	  
	  
	  


