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Frans-belgische Sinterklaas
Een levensgrote chocolade Sinterklaas, ontstaan in de
hersenspinsels van Patrick Roger

1 december 2011 — Naar aanleiding van de opening van zijn
boetiek in Brussel, stelt Patrick Roger zijn gloednieuwe collectie
voor. Een levensgroot chocoladewerk van Sinterklaas die de
kunsten van meesterchocolatier Patrick Roger toont ter
gelegenheid van één van de meest populaire feesten van Belgié.
In december eert Patrick Roger twee personen, de Kerstman en
Sinterklaas, de patroonheilige van de schoolkinderen.

De legende van Sinterklaas vertelt het verhaal van de Grote Sint ‘ i
die 3 kinderen redt. Dit verhaal is niet gekend in de Franse cultuur en is dus ook geen
Feestdag. Patrick Roger heeft een uniek werk gecreéerd om de harten van de Belgen te
veroveren.

“Voor het maken van het chocoladewerk, heb ik mij laten onderdompelen in de
Belgische cultuur om unieke stukken te creéren voor mijn nieuwe boetiek, gesitueerd in
de Zavel in Brussel. Het heeft mij enkele dagen gekost om dit stuk te creéren. Ik wilde
graag de kleuren en het beeld van Sinterklaas respecteren dat we in verschillende
winkels in Belgié terugvinden maar toch ook mijn persoonlijke touch toevoegen.”

Tradities van vroeger

Dit jaar wil Patrick Roger terug naar de roots van Kerst. Meer bepaald, de Kerstman,
Kerstboom en het rendier sieren de vitrines van de boetieks en vinden we dit jaar
waarschijnlijk ook terug onder onze kerstbomen. Deze stukjes zijn volledig uit chocolade
gemaakt.

Al deze werken vindt u terug in de boetiek in Brussel. Indien u foto’s wenst, gelieve
contact op te nemen met:
Sally Herygers - +32 472 679 703 — sally.herygers@pr-ide.be



