Bart Cannaerts // Wanneer gaan we nog eens bowlen?

De kans is groot dat u ooit al gelachen hebt met een grap van Bart Cannaerts. 

In ‘Mag Ik U Kussen’, ‘De Slimste Mens’ of ‘Scheire en de Schepping’ liet hij zich van zijn grappigste kant zien. Maar waarschijnlijk kent u hem als de nieuwe presentator van ‘De Pappenheimers’. 

Bart is ondertussen een gevestigde waarde in de comedy-wereld en stapte al meer dan zevenhonderd keer op een comedy-podium. 

Zijn nieuwe voorstelling ‘Wanneer gaan we nog eens bowlen?’ gaat over de zinloosheid van het bestaan en hoe daar welgemutst mee om te gaan.

Niemand vindt bowlen écht leuk. 

Maar heel af en toe sta je toch op zo’n baan met zo’n gekke bal aan je vingers. 

Je bestelt je drinken via een microotje en probeert die schoenen heel normaal te vinden. Je balt je vuist als je alles omgooit en op het scherm begint er een kegel te dansen. 

Bowlen is als het leven. Het is een belachelijk tijdverdrijf, maar af en toe een strike gooien houdt ons recht.
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