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“En hoe we opeens weer zo dicht bij mekaar zijn telkens 
ik
probeer in mijn foto’s te vatten hoe jouw verhaal mij mee
gevormd heeft, mijn kijken veranderd, mijn zijn beïnvloed 
...” 

ik hou je dichtbij in de verstilde beelden van ons besta-
an. 

Toen, ik 9 zij 18.
Nu zij nog steeds 18 ik 24.
16 jaar geleden verloor ik mijn zus in een verkeerson-
geval.
in beelden leg ik ons verhaal vast. indrukken die ze 
heeft
nagalaten, voorwerpen die ze heeft achtergelaten, 
gevoelsmatige
verbindingen tussen haar en mij.
zo neem ik haar mee, vereeuwig ik haar, hou ik haar vast.
Hoe zij bij mij is, zonder er te zijn.
 
Altijd.
 
Sofie.







Verweerd 
is mijn ziel 
 
roestig  
schreeuwt het verleden 
zich  
een beeld

















Een zekere droefheid 
 
installeert zich 
achter openstaande ven-
sters 
 
het glas blijft onbes-
chreven 
weerspiegelt slechts 
iemand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die ik vroeger was.

























Zoals de zee zoekt 
en schijnbaar  
niet vindt 
het dichtbij 
en het veraf 
in haast één vloeiende beweging 
 
Zo vertel ik  
haar verhaal 
 
ijl gefluister 
draait met de wind 
bereikt zelden doel







... zich zachtjes nestelend in de hartslag van de tijd
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