HERDENKING 100 JAAR
EINDE GROOTE OORLOG
IN VLAAMS-BRABANT

In Vlaams-Brabant worden dit najaar verschillende feestelijkheden en
herdenkingsplechtigheden georganiseerd in het kader van het einde van de
Groote Oorlog. Om de herdenking kracht bij te zetten wordt aan alle Vlaams-
Brabantse gemeente- en kerkbesturen gevraagd om op zondag 11 november
2018 om 11 uur gedurende enkele minuten alle klokken / beiaards te luiden.

Alle Vlaams-Brabantse steden en gemeenten en het bisdom (kerkbesturen en parochies)
kunnen inschrijven op www.toerismevlaamsbrabant.be/samen-klokken-luiden.
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Tot 11 november is de Panquinkazerne in Tervuren omgetoverd tot een vredessite met een adem-
benemende klaprozeninstallatie.

Nocturne (met unieke verlichting en tal van performances) van vrijdag 9 tot en met zondag
11 november. Telkens vanaf 17.30 uur.

Panquinkazerne, Kastanjedreef, 3080 Tervuren. Dagelijks vrij toegankelijk.
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In 1917 en 1918 trokken Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten door Belgié om duizenden
foto's van kerken, begijnhoven, kastelen, burgerwoningen en kunstwerken te kiezen. Deze bevroren
tijdsbeelden geven een unieke blik op het dagdagelijks leven tijdens de oorlogsjaren. Ontdek het
uitzonderlijke fotomateriaal in twee openlucht-expo’s. ‘Door de lens van de bezetter’ vind je in de
kloostertuin bij het Belevingscentrum “14-"18 (Tildonk) en op drie locaties in het centrum van Halle.

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/OORLOG

IN DE OGEN VAN EEN VLUCHTELING

Bekijk in het voormalige Ursulinenklooster anekdotes, foto's en voorwerpen die een beklij-
vend verhaal vertellen van de 4 oorlogsjaren in Vlaams-Brabant. Ontdek ook de nieuwe expo
‘In de ogen van een vluchteling". Sinds de Eerste Wereldoorlog zijn er onophoudelijk miljoenen
mensen op de vlucht. Vandaag zijn ze met 66 miljoen. Waarvoor zijn ze op de vlucht? Hoe

ziet hun toekomst eruit?

www.toerismevlaamsbrabant.be/indeogenvaneenvluchteling

HAIKUBOOM

In een treurwilg midden in de kloostertuin worden, naar de sfeer van een Japanse tuin, hai-
ku's opgehangen rond het thema vrede & hoop. Bezorg ons jouw haiku.

www.toerismevlaamsbrabant.be/haikuboom

TOT 11/11/2018

Expo ‘Herleven. Leuven na 1918' | Cera,
Muntstraat 1, 3000 Leuven

7/10/2018

Last Post - Marc Van der Aa brengt het verhaal
van Kapelle-op-den-Bos tijdens de Groote
Oorlog en de Koninklijke Katholieke Fanfare

De Vrije Vlaamse Zonen speelt de Last Post |
Calandrokaai, Westdijk, 1880 Kapelle-op-den-Bos

30/09/2018

Fietsen in vrede: Kortenberg - Tervuren -
Kortenberg (gegidste fietstocht) | Administratief
centrum, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

VAN 6/10/2018 TOT 2/12/2018

Wandeltentoonstelling “WOI, een kruispunt in het
alledaagse leven’ | Vertrek administratief centrum,
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

6/10/2018

Boekpresentatie en opening wandelpad WO |
Administratief centrum, Dr. V. De Walsplein 30,
3070 Kortenberg

13/10/2018

Herdenkingsconcert WO | Sint-Amanduskerk,
3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)

VAN 6/10 TOT 14/10/2018

Diep in het geheugen van papavers: impressies van
lokale kunstenaars omtrent 100 jaar einde WOI |
Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk

19/10/2018

Presentatie van het boek ‘Bierbeek ‘14-'18'
en opening tentoonstelling | De Borre, Speel-
pleinstraat 8, 3360 Bierbeek

21/10/2018

Vredesconcert ‘Voor we vergeten’ | De Borre,
Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek

19/10/2018

Fakkeltocht / Belevingstocht | Vertrek dorpsplein
Weerde

TOT 8/11/2018

Kunstinstallatie: ‘Geraakt door de oorlog’ (met
het kunstwerk 'In flanders fields' van Kathy
Vandamme en oorlogstekeningen van August
Campe) | Den Ast, Meiboom 16, 1500 Halle

VANAF 1/10/2018

Dagtrip doorheen het Hageland (Getelinie,
kerkhof Houtem en Grimde, monumenten Tienen
en Aarschot, parochieverslagen Averbode, sporen
van oorlog, rouw en wederopbouw in de dorpen
rond Aarschot) | Hagelandgidsen
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