
Van de krekel en de mier  
en de nieuwe economie. 

De fabel van de krekel en de mier.
De mier is steeds ijverig aan het werk,  
terwijl de krekel altijd vrolijk zit te sjirpen  
en zomaar wat muziek maakt voor iedereen. 
En dan wordt het winter en moet de krekel  
gaan bedelen bij de mier. 
Althans, zo klonk het vroeger. 
Vandaag klinkt die fabel wel anders.
De mier is nog steeds ijverig aan het werk,  
terwijl de krekel, een echte muzikant,  
zijn muziek gratis weggeeft.  
Maar dan wordt het winter.
De mier heeft eten, fijn.
En de krekel? Die verkoopt zijn platform  
met gratis muziek en verkast naar Silicon Valley. 

We leven in fascinerende tijden. 
Lees daarom De Tijd en neem voorsprong.


