
KOPPENBERGBOS

Dit bos op een heuvelrug in de Vlaamse Ardennen was tijdens de Eerste Wereldoorlog vooral een oefen-
terrein voor soldaten. Er was een schietveld en een oefenveld met loopgraven. Ook nu nog zijn er restan-
ten van loopgraven zichtbaar en een aantal bomkraters zijn nu levendige poelen geworden.
Duitsers eisen de bomen op
Tijdens de oorlog had het bos zwaar te lijden vooral omdat bomen gekapt werden voor hout dat door de 
Duitsers werd opgeëist. De gekapte bossen werden daarna als landbouwgrond verpacht voor de bevoor
rading van soldaten en burgers. 

Het was een strategische plaats tijdens de bevrijding.
Gedurende het eindoffensief van de oorlog beschoot Duitse artillerie van op de Koppenberg de geallieer-
den. Ook dit offensief had zware gevolgen voor het bos. Bijna alle bomen sneuvelden, enkel op de zuidelijke 
flank van het bos staan nog eiken van voor de oorlog (waar granaatscherven in terug te vinden zijn). Na de 
oorlog volgde een moeizame herbebossing door een gebrek aan financiële middelen. Nu is het vooral een 
beukenbos.

Beschietingen van op de heuvelrug


