
POLYGOONBOS

De ligging maakt het Polygoonbos in Ieper zo interessant: geen bos lag meer in de frontlinie. In het begin 
van de oorlog maakte het bos deel uit van de Britse verdedigingslinie. Op 3 mei 1915 viel het in Duitse 
handen. Na de slag om het Polygoonbos op 26 september 1917 werd het opnieuw Brits om op 26 april 
1918 weer Duits gebied te zijn na het Duitse lenteoffensief. Op 28 september werd het gebied definitief 
bevrijd door de Britten. Op dat moment was het hele bos zo goed als vernietigd door het oorlogsgeweld. 
Hier werd dus heel veel gevochten, dat bewijzen ook nu nog de vele munitieresten die er te vinden zijn.

Een herinnering aan Scott Post
Het belangrijkste overblijfsel van de Groote Oorlog in het bos is een Duitse bunker. Je kan er nog goed 
de inslagen van de obussen zien. Na de oorlog kreeg deze bunker van de Australiërs de naam Scott Post. 
Hij was een van hun helden die tijdens de Slag om het Polygoonbos het leven liet. In het bos vind je ook 
nog drie vernietigde bunkers en twee Nieuw-Zeelandse schuilplaatsen. Zij getuigen nog van de offers die 
jongens ver weg van huis in Vlaamse velden hebben gebracht. 

Duizenden gesneuvelde soldaten
Door de vele veldslagen werd in dit bos ook een grote menselijke tol betaald. De oorlogskerkhoven in 
de buurt herinneren aan de duizenden soldaten die hier sneuvelden. Het Buttes New British Cemetery 
is een van de grotere begraafplaatsen van Ieper met 2066 geallieerde gesneuvelden. Het Polygoon Wood 
Cemetery is de laatste rustplaats van 45 Britten, 60 Nieuw-Zeelanders en 1 Duitser. Het Kriegersfriedhof 
Am Polygonwald was de begraafplaats voor 347 Duitsers die in het bos zijn gesneuveld. In 1955 werd dit 
kerkhof echter verplaatst.

In het midden van het oorlogsgeweld


